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Welkom! 

Wat ontzettend fijn dat u er bent. Of u nou veel vaker hier komt, of 
speciaal voor deze gelegenheid: de deur staat open en we heten u 
welkom. Hier komen wij samen als gemeente van Christus. Grote 
woorden – alleen al het samenkomen en met elkaar van alles 
organiseren, kan goed doen. Maar we komen hier ook om op adem te 
komen; in liederen, woorden en ontmoetingen vinden wij inspiratie. 
We zingen en bidden. 
En dat gebeurt al vierhonderd jaar.  
We zijn blij met deze plek, we zijn er dankbaar voor en we zijn er trots 
op. En daarom vieren we dit feest: met stamgasten en voorbijgangers. 
In vertrouwen dat dit huis een breed dak heeft.  
 
 
 
Voorgangers:  pastor Minette Kits Nieuwenkamp  

en ds. Pieter Terpstra 
Organist:  Piet Hulsbos 
Medewerking van: Cantorij onder leiding van Willem Jan Cevaal 
   Janine Huson - blokfluit;  

Boni Rietveld - trompet; 
 Lisette Kwast - slagwerk 

Lector:   Dineke Drost 
Ouderling van dienst:  Annelies Siezenga  
Diaken van dienst: Mark Hofland 
Kinderkring:  Marinka van Nielen 
  
 
Volgende week zondag: Oude kerk, 10 uur: ds. Otto Ruff 
  



Aan het begin 

Orgelspel  
Lied: Zomaar een dak boven wat hoofden, Lied 276: 1 en 2 

 

2- Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord 
 

  



Verwelkoming door de ouderling van dienst  
 
Stilte 
 
Ontsteken van de tafelkaars,  
daarna zingen we  Die ons voor het licht gemaakt hebt, Lied 277  

 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed   
V:  de Heer zij met u, 
G:  ook met u zij de Heer!  
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  …drempelgebed…  
 
  



Lied:  In de weldaad van uw woorden  

 
Cantorij 2 U te zoeken en te vinden 
drijft mijn leven voort 
over hoogten en door dalen, 
zonder toevluchtsoord. 
Van uw goedheid steeds te blijven zingen, 
zelfs in de woestijn, 
wordt dan tot een milde voorjaarsregen 
kan oase zijn. 
 
3 U die troont op de gezangen 
woon ook in het lied, 
waarmee ik u onbevangen 
al mijn adem bied. 
Het verlangen naar uw heil en zegen 
spoort mij steeds weer aan 
om met hart en ziel en al mijn zinnen 
zingend voort te gaan.     (daarna gaan we zitten) 



Gebed om ontferming, na ‘hoor ons bidden’ zingen wij Kyrie eleison, 
Lied 301K  

 
 

Glorialied: Alle eer en alle glorie, Lied 305  

 
  



Cantorij 2- Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
3-  Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
De kinderen gaan naar de kinderkring  

Rondom het woord 

V: Gij wacht op ons 

 tot wij opengaan voor u. 
A: Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
 
Lied: Van ver van oudsher aangereikt, Lied 326: 1,2,3,5 en 6 

 
  



Cantorij 2- Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
3- Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
 
Cantorij 5- Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 
6- O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 
 
Gebed  
 
Bijbellezing: Psalm 84, 1-9  
 
Afgesloten met ‘Zo spreekt de Heer’ 
Allen: Wij danken God 
 
  



Lied: Psalm 84: 5 en 6  

 
 
6- Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
Overdenking  
 
  



Lied:  O how amiable (Psalm 84 – Ralph Vaughan  Williams) 
 
Cantorij: 
O how amiable are thy dwellings,  
thou Lord of hosts!  
My soul hath a desire and longing  
to enter into the courts of the Lord:  
My heart and my flesh rejoice in the 
living God.  
Yea, the sparrow hath found her a 
house,  
And the swallow a nest  
where she may lay her young:  
Even the altars, O Lord of hosts,  
my King and my God.  
Blessed are they that dwell in thy 
house:  
They will be always praising thee.  
The glorious majesty  
of the Lord our God be upon us:  
Prosper thou the work  
of our hands upon us.  
O prosper thou our handiwork.  
 

   
   
Hoe lieflijk zijn uw woningen, HEER 
van de hemelse machten!  
Mijn ziel verlangt, ja, smacht naar 
de voorhoven van de HEER;  
mijn hart en mijn lichaam juichen 
het uit tot de levende God.  
Zelfs de mus vindt er een huis,  
en de zwaluw een nest waarin zij 
haar jongen legt –  
bij uw altaren, HEER van de hemelse 
machten,  
mijn Koning en mijn God.  
Gelukkig wie wonen in uw huis:  
zij loven U voor altijd.  
   
Laat de luister van de Heer, onze 
God, over ons oplichten;  
bevestig het werk van onze handen 
voor ons –  
ja, bevestig het werk van onze 
handen.   

Cantorij +allen:  

  



Delen 

Dankzegging en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk gezongen 
Onze Vader, Lied 369B 

 



Mededelingen en/of toelichting op de inzameling, u kunt uw gift ook 
overmaken naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 37 572 t.n.v. 
Diaconie, onder vermelding van inzameling zondag 29 juni 2025 

     
 

Lied: Ga met God en hij zal met je zijn Lied 416 
 

 

  



2- Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Cantorij 3- Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4-Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zending & Zegen 

Beantwoord met  

 
 
U wordt verzocht weer plaats te nemen voor twee korte toespraken 
door Walter Schut, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Oude 
Kerk, en door Ellen Brouwers, glaskunstenaar 
 
We zingen het Jubileumlied (los uitgereikt) 
 
Daarna  gaan naar het Wilhelminaplein om het verjaardagscadeau uit 
te pakken 
 
 
Daarna is er koffie en thee met wat lekkers in de Pauwehof 
 



 
Na afloop zijn in de Pauwehof te koop:  
het boek 400 jaar Oude Kerk (€19,95),  de piëzografie van de kerk van 
Eric Coolen (€19,50 in A5 formaat, €29,50 in A4 formaat) en 
wijnflessen La Chiesa Vecchia (€8,95 per fles; €52,- per doos van 6 
flessen).  
 
Deze speciale verkoop is vanwege 400 jaar Oude Kerk en u ondersteunt 
hiermee de kosten voor de instandhouding van de kerk.   
 


