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Informatie rondom de kerkdiensten van de Oude Kerk. Berichten kunnen tot en met
woensdag verzonden worden aan liturgie@pknheemstede.nl.

De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via YouTube. Informatie
over de kerkdiensten en de uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-
dienst. . Daar kunt u zich ook aanmelden voor het verzendabonnement; dan ontvangt u Bij
de Dienst iedere vrijdag in uw mailbox!

Bij de dienst: Welkom in de Oude Kerk! Of je hier nou wekelijks komt of voor het
eerst over de drempel bent gekomen: hopelijk ben je hiereven op je gemak. Hier
maken we ruimte voor verhalen en zoeken we naar wat ze betekenen: welkom!
Vandaag is de zevende zondag van Pasen. Wie een beetje weet van Bijbels rekenen,
zoudenken dat het dan éxtra feest is. Want zeven is het getal van de volheid. Maar
het tegenovergestelde lijkt waar: zo na Hemelvaart is deze zondag eerder
verweesd dan vol te noemen. De lezingen wijzen naar de hemel- maar waaris die
en voor wie?

Voorganger: ds. Pieter Terpstra

Organist: Piet Hulsbos

Medewerking van: de Cantorij olv Willem Jan Cevaal

Lector: Dineke Drost

Ouderlingvandienst:  Annelies Siezenga

Diaken van dienst: Catelijne van der Zwaag - Benes
Inzameling: Missionair werk in Nederland/kerkenwerk

Volgende week in de Oude Kerk
Pinksteren, 24 mei: 10 uur- pastor Minette Kits Nieuwenkamp
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Aan het begin
Orgelspel
Verwelkoming door de ouderling van dienst

Stilte
Ontsteken van de tafelkaars, daarna zingen we Het licht is ons voorgegaan, Lied 285

Groet, bemoediging en drempelgebed

Voorganger: De Heer zij met u,

Allen: ook met u zij de Heer!

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: die de hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat waaraan zijn hand begonnen is
\Y ...drempelgebed... AMEN

Lied: Om Christus’ wil zijn wij verblijd, Lied 665: 1,3 cantorij; 2,4,5, allen (daarna gaan
we zitten)

Gebed om ontferming
Glorialied: Gloria in Excelsis, Lied 308A

De kinderen gaan naar de kinderkring
Inleiding op de dienst

Rondom het woord
V: Gijwachtopons

tot wij opengaan voor u.
A: Wijwachten op uw woord

dat ons ontvankelijk maakt.

Eerste lezing: Exodus 33,12-17
Lied: Als God ons thuisbrengt, Lied 126A

Tweede lezing: Johannes 14,1-11
Lector: Zospreektde Heer
A: Wijdanken God



Lied: Hij leeft, Lied 667:1,3,5 cantorij; 2,4,6 allen
Verkondiging

Lied: De steppe zal bloeien, Lied 608: 1,3 allen; 2 cantorij

Delen

Dankzegging en voorbeden,
Na “zo bidden we samen” zingen we telkens Lied 368F

Halle-lu - ja..
afgesloten met het gezongen Onze Vader, Lied 369E

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling, u kunt uw gift ook overmaken
naar rekeningnummer NL 48 RABO 0373737 572 t.n.v. Diaconie, onder
vermelding van

Lied: Gamet God, Lied 416: 1,3,4 allen; 2 cantorij
Zending & Zegen

Beantwoord met
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Mededelingen

Meer weten? Op onze website vindt u veel informatie: kerkpleinheemstede.nl. U kunt ook
bellen met het kerkelijk bureau (023-528 5336), het pastoraal meldpunt (06 27 3120 98) of
ds. Pieter Terpstra (06-48 567 183).

Twee keer per week is de Oude Kerk open voor wie stilte zoekt

Op dinsdagavond is er van 1915-1945 uur een Stilteviering. Aan het begin wordt een kaars
aangestoken en zijn er een paar ‘vaste woorden’ die worden gezegd. Er wordt een korte
meditatietekst gelezen. Het hart van de viering bestaat uit stilte.

Op woensdagochtend is het Stiltemoment, van 845-910 uur: Je komt aan en zoekt in stilte
een zitplaats. Om 8.45 uur wordt een kaars aangestoken en je hoort 3 keer een klankschaal.
Daarnais het 25 minuten stil. Je hoort weer drie keer de klankschaal. Je verlaat je plek en
hervat je dag.



