
Bij de dienst  
Jaar 2026, nr. 07 
Informatie rondom de kerkdiensten van de Oude Kerk. Berichten kunnen tot en met 
woensdag verzonden worden aan liturgie@pknheemstede.nl. 
De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via YouTube. Informatie 
over de kerkdiensten en de uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-

dienst. 

    “The Dress” 
 
De veertigdagentijd is begonnen, een tijd waarin we in de kerk extra aandacht en ruimte 
maken voor spiritualiteit, solidariteit en soberheid. In deze weken leven we toe naar Pasen, 
en worden we meegenomen in de verhalen uit het evangelie, het goede nieuws van Jezus, die 
ons een spiegel voorhouden. 
 
Deze zondag lezen we een verhaal over een gezin dat veel verdriet kent. Jezus zet in hun leven 
alles op zijn kop – de blindgeboren zoon wordt weer ziende. Niet zozeer de genezing, als wel 
de cynische reactie daarop van de andere mensen zet hun leven totaal op zijn kop. Die 
omstanders lijken wel een beetje op ons, als moderne mensen met best wel wat 
vooroordelen. Aan het begin van deze veertigdagentijd kijken we dus eerst maar eens in de 
spiegel: hoe zit het eigenlijk met onze manier van kijken? 
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Voorganger:  Ds. Joost v.d. Bogert (Stem in de Stad) 
Organist:  Piet Hulsbos 
Medewerking van:  
Lector:                        Lenie Rabenberg 
Ouderling van dienst: Annelies Siezenga 
Diaken van dienst: Louise Brons 
Inzameling:  Kia -werelddiaconaat Guatemala/Diaconie 
Volgende week zondag: mw. Jody van der Velde (Velserbroek)  

10.00 uur Oude kerk 



AAN HET BEGIN 
 
Orgelspel 
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst 
 
Stilte 
 
Ontsteken van de tafelkaars,  
daarna zingen we: Jezus, de haard van uw aanwezigheid, lied 556:3 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: De Heer zij met u, 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: …drempelgebed… 
 
Lied: Alles wat over ons geschreven is, lied 556: 1, 4 en 5  
 
Inleidende woorden 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: Christus ons licht, lied 1005: 1, 2 en 4 
 
Voorganger: Gij wacht op ons 
  tot wij opengaan voor u. 
Allen:  Wij wachten op uw woord 
  dat ons ontvankelijk maakt. 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Johannes 9, 1-7 
Lied: U komt mij, lieve God, lied 852 
Tweede lezing: Johannes 9, 8-41 
 
Lector: Zo spreekt de Heer 
Allen: Wij danken God 
 
Lied: Kom, Geest van God, Lied 333 (twee maal) 
 
Verkondiging: I once was blind, but now I see 



 
Muziek - Alles wat over ons geschreven is (mel. lied 556)  -  Hans van Nieuwkoop 
(*1948) 
 
 
DELEN 
 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Mededelingen en/of toelichting op de inzameling, u kunt uw gift ook overmaken 
naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 37 572 t.n.v. Diaconie, onder 
vermelding van collecte 22 februari 2026.  

                             
 
Slotlied: Hoe groots kan Gods genade zijn 
‘Amazing Grace’; t. Sytze de Vries; m. John Newton 
 
Hoe groots kan Gods genade zijn 
die mij weer adem geeft, 
een opgeviste drenkeling; 
een dode die weer leeft. 
 
De nachten en de nieuwe dag 
zijn beide godsgeschenk, 
die ik in dankbaarheid aanvaard 
sinds ik Zijn naam gedenk. 
 
Door dalen, donker als de dood, 
ben ik mijn weg gegaan, 
maar dankzij Zijn genadig licht 
kom ik straks veilig aan. 
 
Hij heeft mij goedheid toegezegd. 
waarop ik vast vertrouw. 
Hij is het schild dat mij beschermt, 
de rots waarop ik bouw. 
 
Wanneer mijn vlees en bloed vergaan, 



de laatste avond valt, 
dan wordt mijn leven tot een lied 
dat altijd klinken zal. 
Eens smelt de wereld weg als sneeuw 
en zelfs de zon wordt moe, 
maar Hem, die mij geroepen heeft 
behoor ik blijvend toe. 
 
ZENDING & ZEGEN 
 
beantwoord met gezongen AMEN 

 
 
Orgelspel: Jesu, meines Lebens Leben (mel. lied 575)  -  Johann Ludwig Krebs  
(1713 - 1780) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDEDELINGEN 
 
Voor-lezen, maandag 23 februari om 10.30 tot 12.00 uur in de Pauwehof.  Dit keer 
onder leiding van Minette Kits Nieuwenkamp. Zij brengt de lezingen van zondag 15 
maart ter sprake. Aanmelden niet nodig wel handig om een eigen bijbel mee te 
nemen.  
 
Manna & Meer, maandag 23 februari inloop om 12.45 uur start om 13.00 uur.  In de 
corridor staat een flipover waar u uw naam kunt opschrijven. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  
Eigen bijdrage € 5,00 maar dit mag uiteraard geen bezwaar zijn.  
 
Bezinning en Verdieping 
Erasmus, hoe relevant voor deze tijd, wat was zijn invloed? Ons oud- 
kerkenraadslid Pieter van der Hoeven zal een inleiding houden over Erasmus, aan 
de hand van de biografie over Erasmus van Sandra Langereis.  
Dinsdag 24 februari, om 20:00 uur in de Pauwehof 
 
Volgende week zondag kunt u weer koffie kopen voor Stem in de Stad. Na afloop van de 
dienst in de Pauwehof. Doet u ook weer mee! 
 
KERKASIEL …….we gaan weer! 
De vorige geplande medewerking aan het Kerkasiel in Kampen moest worden afgeblazen 
wegens gevaarlijke wegomstandigheden. Maar het kerkasiel daar gaat gewoon door. En 
daarom willen wij meehelpen om dat gezin Babayants te beschermen en zo ook onze 
zustergemeente , de Protestantse Wijkgemeente De Open Hof te Kampen ondersteunen in 
deze zaak van barmhartigheid. (voor meer info: www.kerkasiel  Kampen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Vanuit onze Prot. Kerk Heemstede gaan we op woensdag 4 maart een deel van de 
permanente kerkdienst daar verzorgen, van 12u tot 16u.  Arie Molendijk en ik zijn 
voorgangers, Piet Hulsbos wil onze zang begeleiden, vervoer per carpooling.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Wij nodigen u uit mee te doen. Er is naast Bijbellezing, overweging, gebed en stilte ook grote 
vrijheid voor eigen inbreng. Dus voordragen van poëzie, ten gehore brengen van muziek, 
voorlezen van een zinvolle tekst of het vertellen van een verhaal. Wij denken aan 4 thema’s : 
thuis, troost, volhouden en zegen.                                                                                                                                                                    
Opgave svp bij ons Kerkelijk Bureau (t: 5285336, e: administratie@pknheemstede.nl) of bij 
mij, Joop Bos (t: 0634179028; e: joop.p.bos@gmail.com). Graag met vermelding of u wilt 
meerijden of zelf vervoer ter beschikking hebt (voor uzelf en eventueel ook anderen). 
WOENSDAG 4 maart! 
Ds. Joop P. Bos 
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Prachtig concert: Pergolesi en Buxtehude in de Oude Kerk   
Zondag 22 maart 2026, 15.00 uur,  Oude Kerk, Heemstede 
Het Stabat Mater van Pergolesi wordt ook dit jaar rond Pasen weer uitgevoerd in de 
Oude Kerk. Het Stabat Mater ontroert door zijn intense eenvoud en diepe 
emotionaliteit. Elk jaar kiest Podia Heemstede voor een unieke uitvoering van dit 
muziekstuk, zodat het altijd weer anders klinkt in de sfeervolle Oude Kerk.  Deze 
keer in de authentieke bezetting, zoals door Pergolesi bedoeld was: de 
solostemmen - sopraan en countertenor – worden begeleid door strijkers – twee 
violen, altviool, cello- en orgel. Het barokensemble met gerenommeerde musici 
staat onder leiding van Johannes Leertouwer. Wat deze uitvoering nog extra 
bijzonder maakt is de speciaal voor het Stabat Mater van Pergolesi gemaakte 
Nederlandse vertaling van Willem Wilmink.  
 
Goed passend bij dit Stabat Mater speelt het ensemble in het voorprogramma een 
aantal van de meest expressieve cantates van Dietrich Buxtehude. Deze veelzijdig 
musicus uit de barokperiode was o.a. componist en organist. Hij oefende grote 
invloed uit op de destijds nog jonge Johann Sebastian Bach, die er zelfs een voetreis 
van bijna 400 kilometer voor over had om van het orgelspel en de 
componeerkunst van zijn idool te leren. 
KAARTEN: WWW.PODIAHEEMSTEDE.NL  
 
Eigen bijdrage € 5,00 maar dit mag uiteraard geen bezwaar zijn.  
 
 
Heeft u uw bijdrage voor Kerkbalans nog niet gedaan. U kunt uw bijdrage ook via 
onderstaande QR code overmaken.  Geef jij om je kerk? Doe dan mee! 
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