
Bij de dienst  
Jaar 2026, nr. 18       31 mei 2026 
Informatie rondom de kerkdiensten van de Oude Kerk. Berichten kunnen tot en 
met dinsdag verzonden worden aan liturgie@pknheemstede.nl 

De kerkdienst vanuit de Oude kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via youtube. 
Informatie over de kerkdiensten en de uitzendingen vindt u op 
www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst.   Daar kunt u zich ook aanmelden voor 
het verzendabonnement; dan ontvangt u Bij de Dienst iedere donderdag in uw 
mailbox! 
 

 
 
Voorbereiding:  Werkgroep ‘Groene Kerk’ (zie bronnen) 
Organist:  Willem Jan Cevaal 
Lector:   Maaike Galle 
Ouderling van dienst: Margriet Zuidhof 
Diaken van dienst: Peter Stam 
Inzameling:  Diaconie/ Kinder – en jeugdvieringen 
Volgende week zondag: Oude Kerk, 10 uur Ds. Pieter Terpstra  
  

mailto:liturgie@pknheemstede.nl
https://www.youtube.com/channel/UCMK9-tfcNq28u_YLebc-_Lw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCMK9-tfcNq28u_YLebc-_Lw/featured
http://www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst


AAN HET BEGIN 
Orgelspel  
Variaties over 'Onder een linde groen - J.Pzn. Sweelinck (1562-1621) 
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst 
 
Stilte 
 
Ontsteken van de tafelkaars, daarna zingen we 
Lied 277: Die ons voor het licht gemaakt hebt 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: De Heer zij met u, 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Drempelgebed: Gebed om de Geest 
 
Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste  
(daarna gaan we zitten) 
 
Inleiding op de dienst  
De rol van de mens in de schepping 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 304: Zing van de Vader die in den beginne:  1, 2 en 3 
 
RONDOM HET WOORD 
 
V: Gij wacht op ons tot wij open gaan voor u 
A: Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
 



Eerste lezing: Psalm 104: 1-23 
Luisterlied:  Speech and song  of Chief Seattle (1854) (zie bronnen) 
Tweede lezing:  Psalm 104: 24-35 
 
L: Zo spreekt de Heer 
A: Wij danken God 
 
Lied  319: Alles wat er staat geschreven: 1,6 en 7 
 
Overdenking  (zie bronnen) 

 
Muziek   What the old oak said - J. Orth (1850-1932) (zie bronnen) 
 
 
DELEN 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden  
Onze Vader 
 
Mededelingen en/of toelichting op de inzameling, door de diaken van 
dienst u kunt uw gift ook overmaken naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 
37 572 t.n.v. Diaconie, onder vermelding van 31 mei 2026.  

                                
 
Slotlied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn  
 
ZENDING & ZEGENBEDE 
Franciscaner zegenbede, beantwoord met gezongen:  AMEN 
 
Orgelspel: Een lied voor zondag Trinitatis: Allein Gott in der höh sei ehr –  

J.G. Walther (1684-1748) 
 



Mededelingen 

Op onze website vindt u veel informatie: kerkpleinheemstede.nl. U kunt ook bellen met het 
kerkelijk bureau (023-528 53 36), het pastoraal meldpunt (06 27 31 20 98) of ds. Pieter 
Terpstra (06 48567183). 
 
Bronnen voor deze dienst: 
Matthijs de Jong: ‘Groene lessen uit de Psalmen’ uit Met Andere Woorden vakblad 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 41/online (22 oktober 2022) 
Video Wickevoort in Petrus in het Land, 6 december 2025 
Ellen Deckwitz  Je kan wèl wat doen.  NRC 10 maart 2026 
 
What the old oak said - J. Orth (1850-1932) 
De componist plaatste deze dichtregels boven het werk, afkomstig uit het gedicht 
'Woodman, Spare That Tree' van George Pope Morris.  
 
"That old familiar tree, 
Whose glory and renown 
Are spread o'ver land and sea: 
Oh, spare that aged oak 
Now lowering to the skies" 
 
The speech and song of Chief Seattle in 1854 
https://www.youtube.com/watch?v=WNH4GTmEEXM    
(7.50  The earth is precious to God  tot  aan 10.00  This we know...) 
 
The earth is precious to God 
to harm the earth is to harm its Creator 
If we sell you our land 
you must keep it sacred 
A place to taste the wind 
that is sweetend by the meadow flowers 
All things are connected 
What is there to life if a man cannot hear 
The lovely cry of the whippoorwill 
(nachtzwaluw) 
What is there to life without the beasts 
and what is man without the beasts? 
If the beasts were gone 
man would die from a great loneliness of 
spirit 
 
 
 
All things are connected 
if we sell you our land 

teach your children that the earth 
is our mother 
Every part of this earth is sacred to my 
people 
This we know 
The earth does not belong to man 
Man belongs to the earth 
This we know. 

https://www.youtube.com/watch?v=WNH4GTmEEXM

