
Bij de dienst  
 
Jaar 2025, nr. 42                  7 december 2025 
Informatie rondom de kerkdiensten van de Oude Kerk. Berichten kunnen tot en met 
woensdag verzonden worden aan liturgie@pknheemstede.nl. 
De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via YouTube. Informatie 
over de kerkdiensten en de uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-
dienst. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het verzendabonnement; dan ontvangt u Bij de 
Dienst iedere vrijdag in uw mailbox! 
 
 

 

 
Welkom in de Oude Kerk.  Het is Advent- we kijken vooruit naar kerst. Met 
woorden van de profeet Jesaja stellen we onze lens scherp. En we kijken ook terug, 
want we sluiten het jubileumjaar af. Een jaar lang vierden we onze 400ste 
verjaardag. Er was veel te doen. In deze dienst wordt het allemaal gemarkeerd: we 
ontsteken een tweede kaars, schrijven iets op de balk én het resultaat van de actie 
voor Syrië wordt gepresenteerd. Het stemt tot dankbaarheid en dat onderstrepen 
we door de Maaltijd van de Heer te vieren.  
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Voorganger:  ds. Pieter Terpstra 
Organist:  Piet Hulsbos 
Medewerking van: Cantorij onder leiding van Willem Jan Cevaal 
Lector:   Dineke Drost 
Ouderling van dienst: Annelies Siezenga 
Diaken van dienst: Kees Verburgh 
Inzameling:                                   KiA werelddiaconaat Libanon/Kerkenwerk 
Volgende week zondag: Oude kerk, 10 uur ds. Jan C. Bos 

  



Aan het begin 

Orgelspel  

Verwelkoming door de ouderling van dienst  
Stilte 
Ontsteken van de tweede Adventskaars, daarna zingen we twee keer:  Zuiver vlam, 
Lied 158A 

Groet, bemoediging en drempelgebed   
V:  de Heer zij met u, 
G:  ook met u zij de Heer!  
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  …drempelgebed…  
Lied:  Een rijsje voortgekomen, 1,3 allen; 2 Cantorij

  
2. Die bloem, dat nieuwe leven, God is het die het deed. Zo heeft het opgeschreven 
Jesaja de profeet. Maria was een maagd, haar is dit kind geboren, in 't midden van 
de nacht. 
 
3. Dit bloempje, wie beschrijft het? Zo zoet, zo argeloos. Met lieflijk licht verdrijft 
het duister en zonde boos. Waarachtig mens en God, redt ons uit al dit lijden, redt 
ons uit leed en dood.       

(daarna gaan we zitten) 
  



Gebed om ontferming, Heer ontferm u, Lied 299B 
 
Lied: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, Lied 437: 1,4,5 
 
Onthulling van een balk, ter afsluiting van het jubileumjaar 
De kinderen gaan naar de kinderkring 

Rondom het woord 

V: Gij wacht op ons 

 tot wij opengaan voor u. 
A: Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
Gebed 
 
Eerste lezing: Jesaja 11, 1-10  
Lector: Zo spreekt de Heer 
A: Wij danken God 
 
Lied: Voor kleine mensen is hij bereikbaar, Psalm 72A 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel Es ist ein Ros entsprungen (mel. 473)  -  Willem Vogel (1920 - 2010) 

Delen 

Gebeden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting op de inzameling 
Inzameling, tijdens de inzameling afsluiting van het project Op de steiger voor Syrië 
U kunt uw gift ook overmaken naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 37 572 
t.n.v. Diaconie, onder vermelding van collecte 7 december 2025.  

                                
 
Voorbereiding op de tafelviering: 
Brood en beker worden binnen gebracht,  
Lied: Scheur de wolken uiteen en kom, door de Cantorij 
 
Vredegroet 
 
Tafelgebed, met daarin Heilig, Lied 404B 
Onze Vader lied 369b  
 
Als het brood wordt gebroken en de druivensap vergoten wordt, zingen wij  
Lam Gods, Lied 408B 
 
Dankgebed 
 
Lied: verwacht de komst des Heren, Lied 439 1,2,4 allen; 3 Cantorij 

Zending & Zegen 

Beantwoord met  

 
 
 
 



Afsluiting van het jubileumjaar 
Jubileumlied 

 



Mededelingen 

Op onze website vindt u veel informatie: kerkpleinheemstede.nl. U kunt ook bellen met het 
kerkelijk bureau (023-528 53 36), het pastoraal meldpunt (06 27 31 20 98) of ds. Pieter 
Terpstra (06- 48 567 183). 
 
Bezinning & Verdieping 
Over de ziel en de verrijzenis: een indrukwekkende dialoog uit de christelijke oudheid. Door 
Piet hein Hupsch.  Zie ook info in de Wegwijzer.                                                                                                                  
DONDERDAG 11 december, 20:00 uur in de Pauwehof 
 
Na afloop van deze dienst is er weer de mogelijkheid om  koffie te kopen voor Stem in de Stad 
in de Pauwehof.  
 
Ook komende dinsdag is er weer een stilteviering in de Oude kerk. De kerk gaat open om 
19.00 uur en de aanvang is 19.15 uur. Komt u ook! 
 
KERKASIEL …. GAAT U MEE? 
Het kerkasiel in Kampen duurt nog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dankzij een permanente kerkdienst, dag en nacht, non-stop, al een jaar lang, 24/7. Zo wordt 
het gezin Babayants beschermt. Want het IND zegt: uitzetting naar Oezbekistan moet; de 
rechter zegt: geen bezwaar; en de politie moet het doen. Maar de PKN-kerk in Kampen zegt: 
dat kun je die kinderen, die in Nederland geboren en ondertussen geworteld zijn niet 
aandoen. Dat is wreed voor die kinderen en het gezin. Dat verhoede God en de mensen. En 
zolang een kerkdienst gaande is, daar in de Open Hof te Kampen mag en zal de politie niet 
binnenvallen om dit gezin af te voeren.  Wat dit gezin gedaan of misdaan heeft, zodat het nu 
al 11 jaar in Nederland is? Ze hebben gebruik gemaakt van de wetten en regels die in ons land 
gelden. En de IND kon niet sneller werken. Dus 
daarom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ook wij, gemeenteleden van de PKN Heemstede, willen net als in september jl. meehelpen 
met die kerkdienst. Door op woensdag 7 januari van 12.00u tot 16.00u daar de kerkdienst 
gaande te houden. Met Bijbellezing, uitleg, overdenking, zingen, muziek, stilte, gedichten. 
En misschien wel met nog meer vormen, die deelnemers aandragen.                                                                                                        
Doet u mee? Lees het enthousiaste verslag in de Wegwijzer van de vorige keer. Laat u 
overtuigen. Help dit gezin en die kerk daar. (En hoop op een minister die het hart heeft om te 
zeggen: je mag blijven!)                                                                                                                                                                        
SVP: geef u op bij ons Kerkelijk Bureau, administratie@pknheemstede.nl of 023 5285336 
voor uw meereizen en meedoen op woensdag 7 januari. (vertrek per auto plm. 10 uur, terug 
plm.18.00u) Opgave vanaf 22 dec. bij mij.  
Ds. Joop P. Bos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
t: 06.34.17.90.28; e: joop.p.bos@gmail.com 
 


