
Bij de dienst  
 
Jaar 2026, Pinksteren 24 mei 2026 
Informatie rondom de kerkdiensten van de Oude Kerk. Berichten kunnen tot en met dinsdag 
verzonden worden aan liturgie@pknheemstede.nl. 
De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via YouTube. Informatie 
over de kerkdiensten en de uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-
dienst.   
 

  
Welkom in de kerk!  

Het Paasfeest ‘zingt’ al weken door. De ongelooflijke 
verrassing van de paasochtend is langzaamaan wat 
ingedaald. Vandaag is de vijftigste dag van Pasen: 
Pinksteren. We horen van een hevige windvlaag en van 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden.  
En dan gaan de leerlingen spreken, op luide toon in vreemde talen,  
die verstaanbaar blijken! Wat kan dit toch betekenen, voor jou, voor mij? 
Fijn dat u/jij er bent of online verbonden bent, om dit feest samen te 
ervaren. 
 
Voorganger:  pastor Minette Kits Nieuwenkamp 
Organist:  Willem Jan Cevaal 
Met medewerking van: voorzangers van Scalala 
Lector:   Dineke Drost 
Ouderling van dienst:         Corin Verburgh 
Diaken van dienst: Kees Verburgh 
Inzameling:  KiA-Cuba/Kerkenwerk 
Volgende week zondag: Oude kerk, 10 uur  kerkdienst door Werkgroep Groene 
Kerk. 
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Aan het begin 

Orgelspel  

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 
Ontsteken van de tafelkaars, daarna zingen we  Kom laat ons deze dag, Lied 672:1  
 
Groet en bemoediging  
V:  de Heer zij met u, 
G:  ook met u zij de Heer!  
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
  …gezongen drempelgebed: Heer raak mij aan met uw adem Lied 695 
(daarna gaan we zitten) 
 
Gebed, besloten met na ‘zo bidden wij samen’ Kyrie en gloria, U alle eer, Lied 299E  
 

Rondom het woord 

V: Gij wacht op ons 

 tot wij opengaan voor u. 
A: Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt.  
 
Gebed 
Eerste lezing: Psalm 104: 24-35 
Lied: Wat altijd is geweest  Lied 689  
 
Tweede lezing: Handelingen 2, 1-13 
Lector: Zo spreekt de Heer  
A: Wij danken God 
 
Lied: O God die op het Pinksterfeest  Lied 674  
 
 
 



 
Verkondiging 
 
Lied: Kom Schepper, Geest Lied 697  
 

Delen 

Vredegroet 
 
Gebeden, na ‘hoor ons bidden’  zingen wij Lied 368g 
 
Mededelingen en/of toelichting op de inzameling, u kunt uw gift ook overmaken 
naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 37 572 t.n.v. Diaconie, onder 
vermelding van collecte 24 mei 2026.  

 
                                        
 
 
Slotlied Wij leven van de wind Lied 687 

 
Zending & Zegen 

Beantwoord met  

 
 
 



Mededelingen 

Op onze website vindt u veel informatie: kerkpleinheemstede.nl. U kunt ook bellen met het 

kerkelijk bureau (023-528 53 36), het pastoraal meldpunt (06 27 31 20 98) of ds. Pieter 

Terpstra (023-574 90 44).  

 

 

Twee keer per week is de Oude Kerk open voor wie stilte zoekt.  

Op dinsdagavond is er van 19.15-19.45 uur een Stilteviering.  

Aan het begin wordt een kaars aangestoken en zijn er een paar ‘vaste woorden’ en een lied. 

Dan wordt een korte meditatietekst gelezen. Het hart van de viering bestaat uit stilte.  

Op woensdagochtend is het Stiltemoment, van 8.45-9.10 uur.  

Je komt aan en zoekt in stilte een zitplaats. Om 8.45 uur wordt een kaars aangestoken en je 

hoort 3 keer een klankschaal. Daarna is het 25 minuten stil.  Je hoort weer drie keer de 

klankschaal. Je verlaat je plek en hervat je dag. 

 

 
 


